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Op Goede Vrijdag 7 april 2023 bereikte ons het droevige 
bericht dat ons bestuurslid Hub Pasmans plotseling was 
overleden in de leeftijd van 78 jaar.
Twee weken eerder zaten we nog samen achter de be-
stuurstafel tijdens de jaarlijkse ledenvergadering. Wie 
had toen kunnen vermoeden dat dit de laatste keer was 
dat we samen met Hub bij een verenigingsactiviteit zou-
den zijn?
Hub was “inne echte Sjinse dörpsjong”. In 
zijn jeugd was hij lid van de drumband 
van Fanfare Sint Cornelius. Hij was een 
rustige jongen en had veel vrienden in 
het dorp. Hij hield van zijn Schin op Geul 
en van het “Sjinse laeve”.
Toen Hub verkering kreeg en ging trou-
wen vertrok hij naar Maastricht, waar hij 
vele jaren met zijn gezin woonde. Maar 
zijn band met Sjin bleef. Hij kwam zeer 
regelmatig naar het dorp voor een be-
zoek aan zijn ouders in de Tolhuisstraat 
of aan andere familieleden.
In augustus 2010 overleed zijn moeder en kwam het ou-
derlijk huis aan de Tolhuisstraat vrij. Hub zag hierin een 
mooie gelegenheid om weer terug te keren naar zijn ge-
liefde dorp. Hij kocht het huis en ging hier samen met zijn 
vrouw Katrien wonen.
Hub hield niet van stilzitten en wilde actief deelnemen 
aan het dorpsleven. Hij werd weer lid van de fanfare, ech-
ter niet meer als tamboer maar als lid van het ondersteu-
ningscomité. Ook werd hij in 2013 lid van de heemkunde-
vereniging, waar hij in hetzelfde jaar aangaf wel interesse 
te hebben om bij het bestuur te komen, hetgeen vervol-
gens al snel daarna gebeurde. Hij nam de verantwoorde-
lijke taak van penningmeester op zijn schouders en ver-
vulde deze functie bijna tien jaar.

We konden altijd een beroep op Hub doen. Hij stond klaar 
om zijn steun en bijdrage te leveren binnen de organisa-
tie en het bestuur van onze vereniging. In zijn penning-
meesterschap konden we op zijn vakkundig advies reke-
nen en zorgde hij voor een punctuele en accurate 
financiële administratie. Daarnaast was Hub ook lid van 
de werkgroep digitalisering. Oude foto’s bekijken, inscan-

nen en uitzoeken wie er allemaal op de 
foto’s stonden. Samen met de werk-
groepleden praten over het verhaal ach-
ter een foto en oude herinneringen op-
halen over vroeger en lang vervlogen 
tijden. En dan na afloop van een digitali-
seringsavond, bestuursvergadering of 
andere heemkunde-activiteit een lekker 
rood wijntje drinken en nog even gezellig 
napraten. Daar kon Hub echt van genie-
ten, van de kleine dingen van het leven.
Helaas ging het de laatste jaren niet goed 
met Hubs gezondheid, wat hij heel ver-
velend vond. Hij kon niet meer doen wat 

hij graag deed, zoals op reis gaan, wandelingen maken en 
op pad gaan met zijn fototoestel, of actief deelnemen 
aan de Sjinse activiteiten. Zelfs de gewone dagelijkse be-
zigheden vielen hem zwaar. Helaas lukte het niet het 
ziekteproces te stoppen of zijn gezondheid te verbeteren, 
hetgeen hem depressief maakte en zeer frustreerde. 
Voor onze vereniging bleef Hub nog wel bij het bestuur, 
maar het penningmeesterschap kon hij helaas niet meer 
uitvoeren. Toch bleef hij zich tot het laatst zo goed als 
mogelijk inzetten en deed hij nog wat hij kon; dat sierde 
hem en daar zijn we hem zeer dankbaar voor.
Hub, je laatste reis is begonnen. Bedankt voor je inzet 
voor Sjin en in het bijzonder voor onze heemkundever-
eniging. Rust zacht…

Rectificatie

Om onverklare reden is in het artikel “Een Geuldorp rond 1900“ in de vorige uitgave van Ad Golam de paginavolgorde 
enigszins door elkaar gekomen. De juiste paginavolgorde is dan ook: 8, 9, 14, 15, 16, 17, 12, 13, 18, 19, 10, 11, 20.
Mocht u toch liever het gehele artikel nogmaals willen ontvangen, stuur dan een mail naar info@heemkundesjin.nl.
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