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Oprichting Jeugdvereniging en haar huisvesting

Miel Schreurs

Van de archieven van Club 77 is weinig bewaard 
gebleven, maar na wat speurwerk kan alsnog 
een en ander weergeven worden over het ont-

staan en verloop van de gebeurtenissen en activiteiten 
van de Club.

We schrijven het jaar 1968. In een akte uit dat jaar van 
notaris Palmen wordt vermeld dat op 14 november 1968 
Stichting Jeugdcentrum Schin op Geul is opgericht, tegen 
betaling van een bedrag van fl. 100,00. Aanwezig daarbij 
waren Zef Paffen, Huub Lassauw en Jean Wijnands, allen 
uit Schin op Geul. Zij vormden het eerste bestuur met 
respectievelijk de functies voorzitter, secretaris en pen-
ningmeester. Verdere bestuursleden waren Hub Schrouff, 
Niek Bock, Lei Janssen en Zef Pasmans, ook allen uit Schin 
op Geul.
Hoe lang een en ander bestaan heeft is niet te achterha-
len. In de overleveringen wordt gezegd dat eind 1969 het 
bestuur uiteenviel en er geen activiteiten meer werden 
georganiseerd omdat er nauwelijks tot geen interesse was. 
Enerzijds was er leegloop, maar anderzijds was er een 
groep jongeren vanaf 14 jaar die zich bezighield met dis-
cobijeenkomsten – omgeven door vrijwilligers – en was 
de opgerichte Stichting Jeugdcentrum Schin op Geul be-
zig voor de jongeren. Ook werd er getwist tussen de stich-
ting en de vereniging, en van samenwerking was geen 
sprake.

Met de slogan “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst” is 
op 11 januari 1970 Club 77 geboren. Er was een samen-
werkingsverband met Stichting Jeugdcentrum Schin op 
Geul. Een verslag uit de bestuursvergadering van 21 janu-
ari 1970 vermeldt het ontstaan van de Club. Daarin is te 
lezen:

“Wegens gebrek aan ontspanning voor de jeugd en 
organisatie in Schin op Geul besloten enkele jongeren 
een discoavond te organiseren. Spontaan begon men 
er aan te werken. Men stelde zich eerst in verbinding 
met pastoor Coenen om zich te laten informeren. 
Men moest enkele oudere mensen zien te vinden die 
achter de jongeren stonden. Na veel praten en vra-
gen vond men enkele spontane mensen die mede-
werking wilden verlenen. Maar wat was het geval? 
Er waren op dat ogenblik twee jeugdbewegingen in 
Schin op Geul, een oudere en een nieuwe. Het was 
voor ons onmogelijk om zich aan die andere jeugd-
verenigingen aan te passen (Om zo te zeggen: een 
ouderwetse boel). Maar omdat we de meeste jeugd 

van Schin op Geul achter ons hadden staan werd de 
oude jeugdvereniging opgeheven. Er werden direct 
ledenkaarten gemaakt omdat we geld nodig had-
den. Overal in het dorp werden grammofoonplaten 
geleend. Men ging rond met lidmaatschapskaarten. 
Er waren heel veel die zich opgaven, ca. zestig leden 
boven de 14 jaar. Er werd een bestuur gekozen, een 
jeugdbestuur en een ander bestuur. Voorzitter van 
het ouderenbestuur was Reneerkens, secretaris M. 
Franken, penningmeester M. Paffen, M. Schrouff. 
Jeugdbestuur en tevens discoteam bestond uit Harrie 
Straten, Jo Bosch, G. v. Weersch en W. Steinbusch. Er 
waren al mensen die zich opgegeven en naderhand 
weer bedankt hadden; deze hoeven niet genoemd te 
worden. Na enige tijd kwam er bij de oudere mensen 
al meer belangstelling voor de jeugd. We kregen 
meer medewerking (Het was trouwens ook onmoge-
lijk om het hele zaakje op slechts drie mensen te la-
ten draaien). Medewerking verleenden pastoor Coe-
nen, Mw. Boon. Mw. Franken, Mw. Frissen, Hr. Franken, 
Mw. Weusten, Mw. Dreessen, Mw. Dreessen, Mw. 
Stassen, Mw. Dohmen. Langzaamaan groeide uit de 
discoavonden een flinke jeugdsociëteit. Helaas wa-
ren deze avonden alleen voor de jeugd van ouder dan 
14 jaar. Men besloot ook iets te doen voor de jeugd 
jonger dan 14 jaar. Ontspanningsavonden waar al-
lerlei spellen werden gedaan.”

Aldus het verslag.

De jongeren traden in overleg met de alom bekende pas-
toor Willy Coenen om samen te komen tot iets voor de 
jeugd. Vervolgens duikt er in het archief een notitie op 
van een nieuw bestuur, met als voorzitter Huub Reneer-
kens en als penningmeester Zef Paffen. Het valt op dat er 
geen secretaris is, wel medewerkers zoals Wim Steinbusch 
en Ger van Weersch als de diskjockeys en ook worden Jo 
Bosch, Hai Straaten, Odilia Boon, Jeu Kockelkoren, Bertha 
Savelberg-Stassen en Ine Franken-Dohmen genoemd.
De eerste activiteit vond plaats op 11 januari 1970. Naar 
aanleiding daarvan was er de bovenstaand reeds ge-
noemde bestuursvergadering. De belangrijkste bespreek-
punten waren het aanvragen van subsidie, het benoemen 
van een secretaris, de viering van het komende carnaval, 
een proef met bier vanaf 14 jaar en de contributie per 
activiteit. Met discoavonden in La Baraque werd de start 
gemaakt. De geluidsapparatuur moest in die tijd iedere 
week in een wagentje naar de familie Franken worden 
gebracht, alwaar onder toezicht een en ander kon wor-
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den opgeborgen. Hub Franken, beheerder van La Bara-
que, zorgde naast de schoonmaak ook voor het goede 
verloop van de clubactiviteiten.
Er was op dat moment echter nog steeds sprake van twee 
jeugdbewegingen in Schin op Geul en die gingen beslist 
niet samen. Er was geldtekort en de discoavonden wer-
den nog altijd gehouden met geleende platen. Al snel be-
stond het ledenbestand, zoals ook in het verslag te lezen 
was, uit zestig jeugdleden ouder dan 14 jaar. Er werd een 
bestuur en jeugdbestuur gevormd, alles met medewer-
king van pastoor Coenen. De organisatie stond toen wel 
nog voor het probleem dat er voor de jeugd tot 14 jaar 
niets was; dat resulteerde uiteindelijk in zogeheten ont-
spanningsbijeenkomsten.

Tot medio 1973 bleven er twee jeugdverenigingen in Schin 
op Geul bestaan, ondanks dat er een overeenkomst be-
stond dat op 29 juni 1970 het spaarbankboekje met een 
tegoed van fl. 2.008,00 werd overgedragen aan de nieu-
we jeugdgroep in Schin op Geul, wat eigenlijk impliceerde 
dat de oude vereniging opging in de nieuwe. De oprich-
tingsakte werd echter pas in 1973 overgedragen.
In die tijd werden vele activiteiten georganiseerd en werd 
ook een nieuwe naam bedacht. De jeugd was in de jaren 
zeventig van de vorige eeuw in de ban van de televisiese-
rie Seventy Seven Sunset Strip. Hieruit was de nieuwe naam 
snel geboren: Club Seventy Seven of kortweg Club 77. De 

kas van de andere jeugdvereniging werd definitief over-
gedragen. Wel werd de reeds aanwezige oprichtingsakte 
uit 1970 gehandhaafd. Bij de Kamer van Koophandel werd 
de statutaire naam Stichting Jeugdcentrum Schin op Geul; 
Club 77 werd de verkorte naam.

Huisvesting club 77: Van La Baraque naar een nieuw ge-
meenschapshuis
Thuishonk van Club 77 was van oudsher La Baraque, het 
gemeenschapshuis van die tijd waar zich het verenigings-
leven afspeelde. Al snel bleek die Baraque echter te klein 
en teveel onderhoud te vergen. In de jaren zeventig werd 
al gesproken over een nieuw te bouwen gemeenschaps-
huis. Er was een Stichting Gemeenschapsvoorzieningen 
Schin op Geul opgericht met daarnaast een Financieel 
Comité (FICO). Alle verenigingen werden bij de totstand-
koming van dit gebouw betrokken. Maar alvorens aan 
een nieuw gemeenschapshuis gebouwd kon gaan wor-
den, was er wel enig tumult om de grond te kunnen be-
machtigen. Projectontwikkelaar Stienstra B.V. en ook de 
toenmalige gemeente Valkenburg-Houthem waren beide 
al vanaf 1966 bezig de grond in eigendom te verkrijgen; 
uiteindelijk bleek Stienstra de winnaar. Deze projectont-
wikkelaar was na enkele bemiddelingsgesprekken echter 
bereid de grond op een schappelijke wijze over te dragen, 
waardoor kon worden gestart met de bouw van het ge-
meenschapshuis met Groene Kruisgebouw. In dit nieuwe 

gemeenschapshuis kon ook Club 77 terecht met haar 
activiteiten. De grote wens bleef echter ooit een ei-
gen clublokaal te krijgen.

Met het verplaatsen van de activiteiten naar het 
nieuwe gemeenschapshuis kwamen er steeds meer 
onderdelen bij voor de jeugd. Naast de snelgroeiende 
disco werden er ontspanningsbijeenkomsten georga-
niseerd voor groot en klein – zoals knutselen en het 
beoefenen van gezelschapsspellen – onder het waak-
zame toezicht van een groep vrijwilligers. Zo werden 
de woensdagmiddag en -avond, de donderdagavond 
en de vrijdagavond goed gevuld. Eenieder was wel-
kom en daar bleek grote interesse voor.

De drie dagelijkse besturen bertrokken bij de nieuwbouw Nieuwbouw van het jeugdlokaal
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La Baraque in al haar oude glorie (boven) en broederlijk naast het nieuwe gemeenschapshuis (onder)




