Voor u ligt de vijftigste editie van het ledenmagazine van
onze vereniging, een ‘gouden’ nummer dus. Dit magazine
werd eerst nog gewoon periodiek genoemd en verscheen
tweemaal per jaar op A5-formaat in zwart-wit. In 2011
kreeg het magazine een echte naam, te weten Ad Golam;
ook werd het blad nu gedrukt op A4-formaat in kleur en
kwam het standaard nog eenmaal per jaar uit. Wat niet

trouwen dat we er samen met elkaar weer sterker bo-
venop zullen komen.

0ok voor de Heemkundevereniging is dit een ongewone
periode. Alle activiteiten zijn zeker tot september 2020
afgelast en of er daarna in de rest van dit jaar nog activi-
teiten georganiseerd kunnen worden, is enkel nog af-
wachten. Via onze website of nieuwsbrief zult u hierover

veranderde in de loop der jaren was
dat het ledenmagazine alom met
plezier werd gelezen door onze le-
den en andere geinteresseerden.
Het is de redactie telkens gelukt vol-
doende interessante kopij te verza-
melen en dat is zeker een compli-
ment waard. Maar uiteraard blijven
we op zoek naar oude en nieuwe
wetenswaardigheden en verhalen
over Schin op Geul en omgeving.
Natuurlijk staan we altijd open voor
suggesties en ideeén. Als u kunt hel-
pen met informatie, verhalen, fo-
to’s, films, video’s of zelf een verhaal
wilt schrijven, dan horen wij dat na-
tuurlijk graag.

De samenleving maakt op dit mo-
ment ten gevolge van de corona-

tijdig worden geinformeerd. Geluk-
kig hebben we een stabiel ledenbe-
stand en kunnen we een stootje
hebben. Wat we in ieder geval kun-
nen beloven is dat we ons best zul-
len blijven doen om ook in de toe-
komst (binnen de mogelijkheden)
actief te zullen blijven zoals u van
ons gewend bent.

We hopen dat we u met dit jubile-
umnummer wat extra leesgenot in
deze vervelende tijd kunnen geven.
Het is wat dikker dan normaal en
bevat weer mooie verhalen en uit-
gebreide artikelen, onder andere
over de jaarlijkse processies binnen
onze dorpskernen, over de historie
van carnavalsvereniging De Water-
atte en genealogische gegevens

pandemie een heel bijzondere — en

door de huidige generatie nog niet eerder gekende — tijd
mee die ons bestaande leventje in korte tijd volledig op
zijn kop heeft gezet. Voor velen is dit zeker geen gemak-
kelijke periode. Maar we moeten (en mogen) erop ver-

over de familie Vroemen/Vroomen
uit Strucht. Voor ieder wat wils dus en zoals gebruikelijk
met het nodige enthousiasme geschreven, met dank aan
de schrijvers en de redactie.
Het bestuur wenst u in ieder geval veel leesplezier!

V.l.n.r.: Periodiek 25, Periodiek 40 (en laatste), Ad Golam 1 en Ad Golam 5. Centraal: het allereerste ledenblad, Periodiek 1






