In memoriam Frits Prinsen

Aan het eind van een zoals gebruikelijk gezellig verlopen jaarvergadering
kwam het droeve bericht binnen dat onze penningmeester Frits Prinsen die
middag was overleden. Hoewel Frits al geruime tijd problemen had met zijn
gezondheid, was pas vrij kort geleden de juiste diagnose gesteld. Ondanks
de ernst van de aandoening kwam zijn overlijden op dit moment voor ieder
toch nog onverwacht.

Frits Prinsen is vanaf het moment van oprichting in 1991 altijd nauw
betrokken geweest bij onze vereniging. Op vele fronten was hij actief. Zo
verschenen van zijn hand diverse artikelen in ons periodiek, oa. handelend
over de Geulbrug naast zijn woning en over de Bokkenrijders. Ook werkte hij
mee aan het boek “Oorlogsherinneringen” dat bij gelegenheid van 50 jaar
bevrijding in 1995 door onze vereniging is uitgegeven. Sinds 2005 was Frits
bovendien penningmeester in het bestuur, een functie die hij ondanks zijn
ziekte tot het allerlaatste moment zeer contentieus heeft ingevuld.

We zullen Frits blijven herinneren als iemand met een grote deskundigheid
en niet alleen op zijn vakgebied. Maar ook als iemand die zeer betrokken
was bij ons dorp. Op historisch vlak toonde hij dit door zijn activiteiten in onze
vereniging. Zijn interesse gold echter zeker ook het heden en de toekomst
van ons dorp, getuige zijn grote inzet voor de dorpsraad. Maar bovenal was
Frits ook een prettig iemand om mee samen te werken en mee samen te
zijn.

De heemkundevereniging blijft Frits dankbaar voor alles wat hij voor ons
betekend heeft. Moge hij rusten in vrede.



