Het leven van de mens in al zijn facetten,
Van ongeboren tot aan het graf.

“ Doodstil”

plotseling schoppend
‘t kleine hart al.........
kloppend
spartelend en huilend
aandacht vragend ......
pruilend
lachend en springend
dansend..... rennend .......
zingend.
werkend en zorgend......
ploeterend... zwetend ......
borgend
knutselend en wandelend....
rustend.... genietend ....
veranderend
plotseling, ‘t hart dat niet wil
en dan is alles weer .....
doodstil............

Dré Kickken



