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Renovatie wegkruis Oud-Valkenburg

Fon Weusten

De werkgroep “Onderhoud kleine monumenten” van de Heemkundevereniging heeft onlangs het wegkruis bij de kerk 
in Oud-Valkenburg gerestaureerd. Toen ons een verzoek hiervoor bereikte van de gemeente Valkenburg aan de Geul 
hoefden we niet lang na te denken. Immers, de instandhouding van kleine monumenten staat hoog in ons vaandel. 
Enkele voorbeelden hiervan zijn de restauratie van de wegwijzer op het Kerkplein, het wegkruis bij de kapel in Schoon-
bron en de waterput bij Hotel de Vinkenberg, de verplaatsing van de monumentale grafstenen op het kerkhof,  en niet 
te vergeten de herbouw van de bakoven nabij het huis van Marlike Kocken aan het Kerkewegje.

Het wegkruis in Oud Valkenburg, ooit geplaatst door de familie Wimmers, bleek toe aan een grondige opknapbeurt. 
Twee leden van de werkgroep – Hub van Weersch en Lambert Straaten – hebben het karwei ter hand genomen en op 
vakkundige wijze in oude luister hersteld, daarbij ondersteund door Sjef Swillens die het verfwerk voor zijn rekening 
nam. Deze fotoreportage geeft een indruk van de werkzaamheden.
Overigens zal de gemeente nog zorgdragen voor het plaatsen van een laag hekwerk rondom en jaarlijkse verfraaiing 
middels beplanting.

Het oude dak is rot en wordt vernieuwd. Een nieuwe dakbedekking van zink moet voorkomen dat er wederom water in kan komen

Het weghalen van oude kruis ging niet geheel zonder slag of stoot. 

Nadat Hub van Weersch alle bouten had verwijderd, kon het 

geheel naar zijn werkplaats vervoerd worden
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Het volledig gerestaureerde wegkruis in al zijn glorie te bewonderen op de oude, vertrouwde plek bij de kerk in Oud-Valkenburg

Is er in uw omgeving ook een klein monumentje dat 
in aanmerking zou komen voor een opknapbeurt? 
Laat het ons weten. We komen graag kijken om te 
zien welke mogelijkheden er zijn.

Vakmanschap is 

meesterschap...

Hub van Weersch, Lambert 

Straaten en Sjef Swillens 

tonen hun vaardigheden 

tijdens de diverse 

werkzaamheden aan het 

wegkruis

Het terugplaatsen van het kruis. Ook Piet Slangen werd gevraagd 

een helpende hand toe te steken




