Land van Herve (19 mei 2012)

HANS TROUW

Op de genoemde zaterdagmiddag heeft onze vereniging een bustocht georganiseerd naar het Land van Herve in Wal-
lonig, gelegen vlak onder de Voerstreek. Er bleek behoorlijk wat belangstelling voor te zijn, zodat rond 13.00 uur een
volle bus vanaf het Ljubljanaplein vertrok richting Belgié. Gids op deze dag was Gilbert Heijnen, die tijdens de trip veel
en kundig uitleg gaf over opmerkelijke elementen in het landschap onderweg; ook bij het museumbezoek toonde hij
zich een schier onuitputtelijke bron van informatie.

De eerste stop was een boerenhoeve op camping Natuurlijk Limburg (het vroegere Haciénda) in de buurt van Remers-
daal, momenteel eigendom van oud-dorpsgenoot Paul Wimmers en zijn gezin, waar koffie met vlaai werd genuttigd.
Vervolgens ging het via Moresnet naar het Remember Museum in de buurt van Clermont, waar veel bezienswaardig-
heden te zien waren over de Tweede Wereldoorlog. De trip werd voortgezet via Clermont-sur-Berwinne naar het stadje
Herve, waar bij het Maison du tourisme du Pays de Herve een proeverij klaarstond met biologisch geproduceerd appel-
sap en Herfsekaasjes. Daarna was het alweer tijd voor de terugreis naar Sjin, waar we rond 17.00 uur arriveerden.
Gelet op de vele positieve reacties, die na afloop te horen waren bij de deelnemers, kan deze excursie als alleszins
geslaagd worden bestempeld. De gunstige weersomstandigheden hebben in dit kader ongetwijfeld ook een steentje
bijgedragen. Onderstaande foto’s zijn overigens gemaakt door Zef Ackermans en Fon Weusten.

Kijk voor meer foto’s op onze website www.heemkundesjin.nl onder het kopje “Excursies”





